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Amsterdam ■ De trainer van het
jongensteam tot twaalf jaar in de
hoofdklasse, was er helemaal klaar
mee dat de een na de ander zich
afmeldde voor de training van
maandag 11 november: Sint-Maar-
ten. Een aantal spelers wil liever
met een lampion langs de deuren
om liedjes te zingen (Sint Sint
Maarten, de koeien hebben staar-
ten, de meisjes hebben rokjes aan,
daar komt Sinte Maarten aan) in
ruil voor snoep en fruit. Gelet op
de leeftijd (groep 8) zal het voor de
meesten hun laatste bedeltocht
zijn.

„Ik vind dit niet kunnen, we zijn
een JO12-1 in de hoofdklasse. We
gaan dus ook gewoon trainen”, laat
de coach aan de ouders weten. Een
van hen, die het eens is met de
trainer, plaatste het bericht op
LinkedIn: „Volgens mij is dit een
mooi leermomentje in de levens
van de jongens over wat verant-
woordelijkheid betekent #karak-
tervorming.”

Emotionele chantage

Het bericht levert honderden reac-
ties op. Velen vinden de oproep van
de trainer overdreven. „Emotionele
chantage en veroordelend”, rea-
geert een psycholoog. „Sint-Maar-
ten gaat niet om snoep. Het is een
sociale gebeurtenis vol saamhorig-
heid en creativiteit.” Het gaat vol-
gens haar ook om zingen in verzor-
gingshuizen, revalidatiecentra en
ziekenhuizen. „Dat is belangrijker
dan een wedstrijd winnen.”

„Als je Sint-Maarten degradeert
tot ’snoepjes vragen’ heb je er erg
weinig van begrepen”, vindt een
ander. Een gelijkgestemde: „Als je
later terugkijkt op je leven. Waar
denk je dat ze meer herinneringen
aan hebben? Aan de enkele paar
keer langs de deuren voor snoep, of
die ene training?” Lof is er ook
voor kinderen die juist ’de verant-
woordelijkheid hebben genomen
om zich tijdig met redenen om-
kleed af te melden’. „Laat kinderen
kind zijn”, klinkt het alom. „Het
gaat namelijk niet om het snoep (ik
ben absoluut tegen veel koolhydra-

ten) maar om het met vriendjes op
stap gaan en herinneringen bou-
wen. Levenslessen in tradities, het
belang van relaties en verbonden-
heid voelen. Er bestaat meer in het
leven dan fanatiek sporten. Ze zijn
maar één keer klein. Gun ze hun
kindertijd. Ze krijgen genoeg kan-
sen om met verantwoordelijkheid
om te leren gaan.”

De trainer krijgt ook steun. „Je
laat je team niet in de steek” en
„het team rekent op je”, voert bij
medestanders de boventoon. „Alles
moet maar kunnen en commit-
ment naar teamgenoten en coach
wordt steeds minder belangrijk”,
reageert een collega-trainer. Die

ook gruwelt van spelers die tijdens
het seizoen vaak met vakantie
gaan, zich plots ziek melden, of
zich afmelden vanwege huiswerk.
En geef je het kind als sanctie
minder speeltijd ’dan ben je die
strenge onredelijke coach’, baalt
hij. „Duidelijkheid siert de trai-
ner!”, juicht iemand.

Wat is wijsheid?

Wat is wijsheid? De kinderen laten
trainen of vrijaf geven? Dit dilem-
ma heeft twee kanten, zegt peda-
goog Marcel van Herpen uit Uit-
geest. „Hoofdklasse 1 is wel serieus
natuurlijk. Dit zijn kinderen waar
zo’n club al heel lang tijd en ener-
gie in heeft gestoken. De club is
bezig alles uit hun talent te halen.
Kinderen zijn bekend met die sfeer
en mentaliteit.” 

Aan de andere kant zijn ’er men-
sen die het vanuit de kinderwereld
bekijken’. „Zij zeggen: het zijn
kinderen van elf, twaalf jaar, die
eens per jaar langs de deuren wil-
len om een liedje te zingen en
snoep op te halen. Hoe leuk is dat
en hoe jammer als dat wordt afge-
broken.”

Volwassen gesprek

„Voer geen strijd over de rug van
het kind en leer van de andere kant
van je eigen gelijk”, adviseert de
pedagoog. „Ga als volwassenen met

elkaar in gesprek. En leg dan de
kinderen uit dat er teamgenoten
zijn, die het fijn vinden om Sint-
Maarten te vieren, maar dat dat
geen vrijbrief is om voor alles nog
wat de training af te zeggen: ’We
spelen namelijk hoofdklasse’. Kin-
deren die het hele jaar plichtsge-
trouw zijn, moet je op momenten
die echt belangrijk voor hen zijn

die vrijheid gunnen. Tegelijk moet
je kinderen die heel vrij omgaan
met afspraken juist op hun verant-
woordelijkheden wijzen.”

Traditiedeskundige Ineke Strou-
ken begrijpt de Sint-Maartenfans.
„Tradities zijn de jus van het leven,
die moeten we doorgeven aan de
volgende generatie. Hoe leuk is het
niet om samen in het donker op
pad te gaan en aan te bellen op
vreemde plekken. En samen zin-
gen is ook nog eens belangrijk voor
je motoriek en geluk.”

’Geefheilige’

„Deze trainer niet heeft begrepen
dat Sint-Maarten een belangrijke
viering is”, zegt ze. „Sint-Maarten
is een ’geefheilige’ die voor de
armen opkwam. Het gaat om ge-
ven en delen. Dat heeft een actuele
betekenis, want veel mensen leven
onder de armoedegrens. In deze
individualistische tijd komen we
vooral voor onszelf op. Juist nu is
zo’n viering belangrijk om te laten
zien dat je oog voor anderen moet
hebben.” Volgens Strouken zijn er
supermarkten waar bij de aankoop
van een zak snoep, een andere zak
snoep aan de voedselbank wordt
gedoneerd.

Ze stelt voor de training een
keertje over te slaan. „Voetbal moet
leuk zijn op die leeftijd. Ze zijn te
jong voor prestatiedruk.”

Sint-Maarten Ophef om trainer die
afwezigheid voetballertjes niet pikt

’Laat
kinderen
kind zijn’
Wat doe je? Als je maandag tijdens Sint-Maarten
langs de deuren wil om te zingen en snoepjes te
scoren, maar eigenlijk moet trainen? Een pittige
mail van een trainer aan de ouders van selectievoet-
ballertjes maakt veel emoties los op LinkedIn. „Als
de jongens toch liever gaan vragen om snoep dan
trainen, moeten ze dat doen, maar dan moeten ze
ook begrijpen dat ze de wedstrijd erna veel op de
wissel zullen staan”, meldt de coach.
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Wat vieren we met
Sint-Maarten?

Sint-Maarten is een feestdag
op 11 november ter ere van de
heilige Sint Martinus (Maar-
ten). Hij is bekend als de bis-
schop van Tours in Frankrijk,
maar is vooral beroemd door
zijn daad van barmhartigheid.
Als Romeins soldaat sneed hij
zijn mantel doormidden, om de
helft aan een bibberende bede-
laar te schenken.
’s Nachts droomde hij dat Jezus
Christus de bedelaar was die hij
een stuk van zijn mantel had
gegeven. Hij verliet het leger
om zich helemaal aan het
christelijk geloof te wijden. De
gulle Sint Martinus gaf bijna al
zijn spullen aan de armen.
Vroeger gingen arme kinderen
op 11 november zingend langs
de deuren, in de hoop op iets
lekkers om de winter door te
komen. De Sint-Maartenviering
is nog steeds populair in delen
van Nederland, zoals Noord-
Holland. Vaste prik blijft dat
kinderen met een liedje en
lampion langs de huizen gaan,
in ruil voor snoep en soms fruit.
Maar nu voor de lol. Het lijkt
een beetje op Halloween, waar-
bij kinderen verkleed op pad
gaan.


